
 

Jaarperspectief 2023 
 

Inleiding 

We zijn dankbaar voor het feit dat COVID inmiddels al enige tijd achter ons ligt en dat we dit jaar de 

draad als gemeente weer op kunnen pakken zoals we dat graag willen (DV natuurlijk). Het is dan wel 

de kunst om de lessen die we in het afgelopen jaar hebben geleerd vast te houden. We constateren 

inmiddels groei in aantal mensen in de diensten en zijn ook dankbaar voor veel mensen die de Here 

Jezus aannemen en zich vervolgens laten dopen en/of lid worden van de gemeente. Om ons heen 

gebeurt van alles en dat maakt dat de oudstenraad zorgvuldig wil navigeren om de Heer in onze tijd 

duidelijk en standvastig te dienen. Daarbij hanteren we de volgende vertrekpunten als het gaat om 

onze identiteit (al eerder gecommuniceerd, maar hierbij nogmaals): 

● Jezus is Heer (naar Zijn Woord) in Nederland Zendingsland en in Hem willen wij vol zijn van 

genade én waarheid; 

● Wij hebben oog voor de tekenen van deze tijd, maar focussen op onze missionaire roeping; 

● Het Koninkrijk is er reeds én nog niet en openbaart zich in kracht én in zwakheid; 

● Met persoonlijk discipelschap als basis, zijn wij kerk in en vanuit Tripodia én onze huizen; 

● Onze gemeente gaat voor de uitdaging van de verscheidenheid én de eenheid van alle 

generaties, we zijn als familie samen onderweg; 

● Wij geloven in verantwoordelijk leiderschap en óók in het als gehele gemeente samen Gods 

stem verstaan; 

● Met goed genoeg als ondergrens zoeken we podium voor ieders gaven- en talentontwikkeling: 

we gaan voor toewijding, maar het hoeft niet perfect te zijn; 

 

Oudstenraad 

Als oudstenraad nemen we tijd om aan het begin van onze vergaderingen God te aanbidden en Zijn 

stem te verstaan. Zo willen we geestelijk leidinggeven. En om ons daarin verder te laten groeien, 

organiseren we, samen met de staf en clusterhoofden, in het voorjaar een leiderschapsweekend 

waarin we ook oog hebben voor teambuilding. Daarnaast nemen we in het najaar deel aan de 

jaarlijkse Global Leadership Summit van Opwekking (voorheen Willow Creek NL). Inmiddels hebben 

we ervaring opgedaan met het functioneren van een klankbordgroep om sommige thema’s verder 

met de gemeente uit te kunnen diepen. In het najaar wordt een nieuw thema opgepakt.  

 

Met de getalsmatige groei van de gemeente is de werkdruk van de oudsten toegenomen. Denk 

bijvoorbeeld aan extra bezoekwerk in verband met doop-, toetredings- en opdraagdiensten, alsook 

de zalving van mensen op basis van Jakobus 5. We zijn dit jaar inmiddels begonnen met de herijking 

van onze missie, visie en strategie, waarbij we ons laten inspireren door mee te doen aan het Samen 

Jong – leertraject onder leiding van LEF-Navigators. Een en ander zal samenkomen in het 

(jubileum)seizoen 2023-2024 waarin we willen vieren dat we als Baptistengemeente Katwijk 40 jaar 

bestaan. 

 

Staf en clusterhoofden 

Maandelijks komen het dagelijks bestuur van de oudsten, de stafwerkers en de clusterhoofden bij 

elkaar om te overleggen over de uitvoerende kant van het gemeentewerk. Hier wordt de actualiteit 

nagegaan en zaken onderling afgestemd. Een onderwerp dat op de agenda stond en staat en dit jaar 

verder op poten gezet gaat worden is ‘structureel onderwijs’. We ervaren de behoefte aan helder, 

gebalanceerd, Bijbels onderwijs in deze tijd en willen dat in stappen live en/of via digitale weg aan 

gaan bieden. Onderdeel daarvan zijn introductie-avonden over onze gemeente voor mensen die 

nieuw in onze gemeente komen. Een ander onderwerp dat gezamenlijk aangepakt gaat worden, is 

vrijwilligersbeleid. In het afgelopen jaar zijn we gestart door ons te oriënteren op het ‘wat’ en ‘hoe’ 

(via o.a. het Welzijnskwartier), maar nu moet dat uitgewerkt worden, waarbij onze inzet via Tripodia 

prioriteit heeft. 



 
 

Clusters 

Hieronder een aantal aandachtspunten per cluster: 

 

Beheer 

Doordat we in het afgelopen jaar het gebouw ‘De Haven’ aan de eigenaar hebben overgedragen, is 

de druk op ons samenkomen in Tripodia toegenomen. Zaal 2 is verbouwd om daarin jeugddiensten 

te kunnen houden en dat hebben Tripodia en de Baptistengemeente samen opgebracht (€ 55.000,-). 

Op de zondagen dat deze diensten plaatsvinden, kan daar geen kinderkerk zijn. De kinderkerk 

verhuist dan naar een deel van de foyer en de Blije Boon. Dit is echter niet ideaal. In 2023 zal er met 

alle betrokkenen partijen worden bekeken hoe dit opgelost kan worden. Er zal met Tripodia een 

vijfjarenplan gemaakt worden om de wensen, benodigde ruimte, investeringen en verbeteringen in 

kaart te brengen en de benodigde financiële middelen. Ten aanzien van dit laatste wordt de balans 

gezocht in verantwoord financieel beleid, waarbij we ons door geloof willen laten leiden. Dit is soms 

zoeken, waarbij we bemoedigd worden door de opbrengsten van de eerder gehouden financiële 

acties, waaruit de betrokkenheid van de hele gemeente blijkt. 

 

Communicatie 

Dichtbij God, dichtbij elkaar en dichtbij anderen. Het zijn de drie doelgroepen waar we ons als 

gemeente structureel op willen richten. Deze drie doelgroepen zijn ook leidend voor de 

communicatie uitingen in 2023. Dit willen we doen op een aantrekkelijke, duidelijk en herkenbare 

manier, waarin we de verschillende clusters zo goed mogelijk willen ondersteunen. Dat doen we 

online via website, social media en Bapp, maar ook offline via drukwerk en free-publicity. In 2023 

hebben we een aantal projecten en aandachtspunten waar we ons op richten. We continueren de 

nieuwsvoorziening door middel van de maandelijkse nieuwsbrief en nieuwsberichten op de website 

en de Bapp. Daarnaast ontwikkelen we een nieuwe website van de gemeente en bouwen een 

beeldbank uit ten behoeve van promotie van activiteiten en diensten. We onderzoeken de 

mogelijkheid van een digitale leeromgeving en willen daarmee een start maken. Ook ondersteunen 

we de uitwerking van het jaarthema in filmpjes en materiaal. Een bijzonder project zal in juni 

plaatsvinden, omdat we dan een speciaal moment willen beleggen om opgenomen getuigenissen 

vanuit onze gemeente te presenteren. Hierbij zijn nadrukkelijk ook mensen van buiten uitgenodigd. 

Om dit alles te kunnen doen, willen we het PR-team van de gemeente met vrijwilligers versterken. 

 

Diensten 

Je welkom voelen, gezien worden, gemist worden, belangrijk zijn. Het cluster Diensten wil iedere 

kerkbezoeker zien als een geschenk van God en wil dat deze dat ook zo ervaart. Gastvrijheid voor 

elkaar en met een open deur naar de wereld. Gastvrijheid in de kerk bereidt de harten van mensen 

voor op aanbidding en de boodschap die ze zullen horen. Vanuit het cluster willen we mensen 

inspireren om anderen te dienen. Wij willen mensen een plaats bieden waar ze hun talenten kunnen 

ontdekken, ontwikkelen en doorgeven. Het is ons verlangen dat iedereen zich onderdeel mag weten 

van het huisgezin van de levende God. Dit jaar wordt gericht op een aantal punten. Van gastvrij naar 

opnemen in ons huisgezin. (taak voor ons allen). Verder: Talenten ontdekken, ontwikkelen en 

doorgeven (hospitality academy). En ook: gaan voor een aanbidding die herkenbaar en toegankelijk 

is. Aan deze punten wordt binnen de kernteams verder gewerkt en concrete invulling gegeven. 

 

Zorg 

Binnen het cluster Zorg is het afgelopen jaar aardig wat gepionierd en daar gaan we in 2023 mee 

door. Er is bijvoorbeeld ingezet op het thema huwelijk en relaties, via de Marriage Course en de 

Premarriage Course. Ook wordt er op dit vlak (Relaties, Huwelijk en Seksualiteit) een hele 

onderwijsmethode (‘Onweerstaanbaar’) uitgerold binnen de Kinderkerk en het Jeugdwerk. Ook 

willen we graag het gesprek met ouders hierover op gang brengen.  



 
Daarnaast wordt een Parenting Course (opvoeden vanuit Gods Woord) gestart en waarschijnlijk zal 

hier in het najaar een variant op komen; voor ouders van tieners. Vanuit een stuk zorg - ontstaan 

vanuit signalen afkomstig van de jeugd zelf en de jeugdkringleiders - is er afgelopen jaar een 

jeugdpastoraal team in het leven geroepen. Vanuit dit team zullen een aantal jeugdcoaches getraind 

en aangestuurd worden om zodoende, net als het ‘gewone’ pastorale team, gespreksreeksen te 

verzorgen, maar dan met jongeren. Daarnaast zal er meer proactief te werk gegaan worden, door 

jeugdkringen actief te bezoeken en zo te voorzien in een stuk zichtbaarheid van de jeugdcoaches en 

psycho-educatie te geven over thema’s als bijvoorbeeld mentale gezondheid. Ook op het vlak van 

het kinderpastoraat (helaas nog erg onderbelicht) liggen ideeën klaar. Wellicht wordt er na de 

zomervakantie gestart met een training vanuit de organisatie ‘Raise Up’ (die ook de methode 

‘Onweerstaanbaar’ in onze gemeente verzorgd heeft). 

 

Op het gebied van gebed en ministry kijken we hoe we deze belangrijke onderdelen van het 

gemeenteleven bij een breder publiek onder de aandacht kunnen brengen, onder andere via gebeds-

/worshipavonden. Het ‘persoonlijke voorbedeteam’ (voorheen ministryteam) is uitgebreid en we zijn 

met elkaar aan het nadenken over manieren om dit gebedsonderdeel binnen de eredienst, een 

duidelijkere plaats in te laten nemen. Ook op het terrein van de Diaconie zal een nieuw licht 

geworpen worden. Dit door het binnen de kringen meer onder de aandacht te brengen, maar ook 

door maatschappelijk georiënteerde initiatieven en andere ideeën voor de wijk, gemeentebreed te 

lanceren. Het doel is om met elkaar, een open deur naar de wereld te kunnen zijn. Het kringenwerk 

zal komend voorjaar ondersteund worden via onderwijs en het faciliteren van het onderling contact 

van de kringleiders. En ook zal, waarschijnlijk in samenspraak met de Seniorenkring, de Omega 

Cursus voor senioren (ouder zijn/worden in het Licht van God en Zijn Woord) opgezet worden. 

 

Kind en Jeugd 

Het cluster Kind en Jeugd richt zich op de allerkleinste baby’s tot de jongvolwassenen van 25 jaar.  

Bij de kinderen van 0 tot 4 jaar wil het team dit jaar meer aandacht besteden aan muziek. Dat 

gebeurt nu al regelmatig. De wens is dat er elke week iemand met een instrument liedjes zingt met 

de kinderen. Zodat ook bij hen geloofszaadjes geplant mogen worden door de kinderliedjes heen. We 

zijn blij dat we alle groepen van de kinderkerk en het jeugdwerk kunnen onderbrengen in Tripodia. 

Ondanks de uitdagingen van de beschikbare ruimte en gebruiksgemak vergroot dit, zeker bij de 

bovenbouw, het gevoel van onderdeel zijn van de gemeente.  

 

We zetten dit jaar, in samenwerking met Hanneke Zandbergen (pastoraal werker), in op onderwijs 

over relaties, huwelijk en seksualiteit. Jeugd- en kinderwerkers worden toegerust om dit onderwerp 

aan te snijden tijdens jeugd- en kinderactiviteiten om Gods licht en hart hierover te laten schijnen. 

Gods plan is prachtig. Er wordt gebruik gemaakt van de ondersteuning en materialen van Stichting 

Raise Up: Onweerstaanbaar. Het “Meesterplan” is het visiestuk dat door het kernteam van het 

kinderwerk drie jaar geleden is geschreven. Deze is in de afgelopen jaren toegepast en zal ook in het 

aankomende jaar steeds als inspiratie en toetssteen worden gebruikt. Het doel is dat de kinderkerk 

een plek is, waar kinderen zich thuis en veilig voelen, dat zij een stukje van Jezus zien en ze naar God 

leiden. De speciale focus in dit jaar is het persoonlijk contact tussen de kinderen en leiding, maar 

zeker ook tussen kinderen onderling. Omdat de kinderkerk groepen groeien is het des temeer van 

belang dat de kinderen zich een gezien onderdeel voelen van onze kerkelijke familie. Dit doen we 

door elke zondag af te sluiten in kleine groepjes, bestaande uit kinderen van dezelfde schoolklas. In 

deze groep gaan ze ook door naar de huiskringen als zij de kinderkerk verlaten.  

 

  



 
Verder: we hebben dit jaar een verlangen om jongeren van 12 t/m 25 jaar in hun kracht te zetten. 

We besteden dit jaar extra aandacht aan het positioneren van jongeren binnen de teams van het 

jeugdwerk. De betrokkenheid van jongeren wordt op deze manier vergroot en talenten worden 

ingezet en ontwikkeld. Daarnaast organiseert het jeugdkernteam teamavonden voor toerusting en 

ondersteuning van de jonge teamleiders. Zo mogen jongeren gaan functioneren als stenen om Gods 

Koninkrijk hier op aarde zichtbaar te maken. 

 

Missie 

Binnen het cluster Missie bouwen we verder aan onze structuur en in 2023 willen we dat bevestigen 

door een bijeenkomst te beleggen van alle verschillende projecten en partners waar we als 

gemeente bij betrokken zijn. Wij hebben op basis van Hand.1: 8 een indeling hiervan gemaakt:  

 

“Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in 

Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde.” 

 

● Ons Jeruzalem  gemeente Katwijk 

Kerstmusical, Alpha Tripodia & digitaal, De Blije Boon, pionieren in wijk Kleipetten Rijnsburg, 

Hoornes Samen in Beweging 

● Ons Judea en Samaria  Nederland / Europa: 

Roemenië – Viorel Sintoiu 

● Ons uiteinde van de aarde  wereldwijd (maar da’s logisch 😊😊): 

ESu (via WEC, NB: dit voorjaar komt ze met verlof!), Nepal (via Help ons Helpen – Peter Smit), 

Kangean Volk  (via Frontiers Int.) 

 

Onze focus als gemeente is gericht op het bereiken van onbereikten en dat doen we ook door een 

kleine bijdrage te geven aan meerdere organisaties die zich daar op richten.  

 

Andere aandachtsvelden: met het cluster Communicatie organiseren we dit jaar in Tripodia het 

getuigenissen project. Verder zijn we als gemeente via Comité Gemeentehulp Israël in gesprek met 

twee voorgangers in Galilea. We bespreken met hen de mogelijkheid van een partnership. Vanuit 

Missie kijken we wat wij daarin kunnen betekenen. Ander aandachtspunt: we zijn bezig plannen te 

maken over hoe we kunnen groeien in missionaire betrokkenheid als gemeente. Hierbij denken we 

aan het stimuleren van individuen om te onderzoeken of God hen roept om uit te stappen/gaan, 

maar ook hoe missie nog meer in het hart van onze gemeente kan landen, wat zich uit in concrete 

betrokkenheid bij een van onze projecten/partners. 


