
Proces uitbreiding voorganger nieuwe stijl

Zoals we allemaal mogen zien en ervaren, gebeurt er veel binnen de Baptistengemeente Katwijk

(BGK). We hebben ervoor gekozen om juist in deze tijd, waarin de wereld om ons heen steeds

onzekerder en donkerder wordt, te investeren in de bouw van (onze/) Zijn gemeente. En we weten

ons geroepen om juist nu Zijn licht te laten schijnen. We mogen nu zien hoe God de gemeente leidt

en laat groeien in alle geledingen en hoe mensen (jong en ouder) de keuze maken om Jezus te volgen.

Het vraagt een grote verantwoordelijkheid en zorg van de gemeente, maar ook van de raad, om op

een juiste manier deze groei (in geestelijk onderwijs alsook in aantal) te leiden en begeleiden.

De gemeente in beweging

In deze ontwikkeling zijn we als gemeente ook aan de slag gegaan met het opnieuw bepalen

(herijken) van onze ‘Missie’ en ‘Visie’. Een waardevol traject waar we met elkaar mochten spreken

over wat onze missie en visie is als BGK voor de komende periode. Het resultaat daarvan zal in de

Algemene Ledenvergadering (ALV) aan u worden voorgelegd. De volgende stap is dat deze missie en

visie worden uitgewerkt naar een concrete strategie en plannen door en voor de diverse clusters (o.a.

Zorg, Communicatie, Kind en Jeugd, Diensten, Missie).

En in dit alles speelt ook ons gebouw Tripodia een belangrijke rol. In de komende tijd zullen we

keuzes moeten maken over het gebruik van Tripodia. Hoe willen we als gemeente in de toekomst

omgaan met Tripodia, wetende dat ook de gemeente Katwijk ontwikkelplannen heeft voor dit gebied.

Maar ook dichterbij: op de zondagen is sprake van een ruimtetekort. En ook de rest van de week

maken we als BGK veel intensiever gebruik van het gebouw dan enkele jaren geleden. Dit vraagt om

sterke coördinatie omtrent het gebruik van het gebouw én afstemming over planning van activiteiten

in relatie tot externe verhuur. Goede en korte lijnen met Tripodia is belangrijk.

Kortom, op meerdere vlakken gebeurt er het nodige en is er veel in beweging! En hoewel we dit als

oudstenraad als zegenrijke uitdagingen zien, merken we als raad dat er simpelweg te weinig tijd is om

dit goed en zorgvuldig te doen. We zien een behoefte aan een aanvulling op het leiderschapsteam die

zich kan richten op de groei van de gemeente én de samenwerking tussen BGK en Tripodia. En ook

vanuit het bestuur van Tripodia is de wens geuit voor extra menskracht voor de coördinatie en

afstemming.

Verkennende gesprekken met Willem Tukker

In de loop van 2023 zijn we in gesprek geraakt met Willem Tukker. Willem komt nu ruim een jaar bij

de BGK, heeft meerdere keren bij ons gesproken en is sinds eind 2023, samen met zijn vrouw Alinda

en het gezin, ook lid van de BGK. In deze gesprekken, die in eerste instantie meer van persoonlijke

aard waren, kwam naar voren dat de visie en uitdagingen van onze gemeente goed matchen met het

profiel en de ervaring die Willem heeft. Dit gaf stof om op te bezinnen, waarop is besloten om een

tijd van rust en gebed te nemen.

Na deze bezinningsperiode, zijn de gesprekken vervolgd en is door een deel van de raad en Jaap

Ketelaar een aantal keer uitvoerig gesproken met Willem en zijn vrouw Alinda. Zowel vanuit de raad

als vanuit Willem en Alinda werd bevestiging ervaren om deze gesprekken voort te zetten en

ontstond een verlangen om samen met God te ontdekken of Willem als tweede voorganger aan de

gemeente toegevoegd kan worden.



Na al de gesprekken en gebed, zijn we als raad enthousiast over het voorstel om Willem als

voorganger, naast onze huidige voorganger Jaap (Ketelaar), aan de BGK toe te voegen. Dit zou

betekenen dat we twee parttime voorgangers krijgen als BGK. Wij geloven dat we op deze manier een

goede invulling kunnen geven aan de eerder genoemde ‘uitdagingen’. Als denkrichting kan in de

praktijk gaan betekenen dat Jaap en Willem regelmatig zullen (s)preken in de gemeente en zich beide

zullen richten op koers en leiderschap, maar dat er ook verschil in aandachtsgebieden zal zijn. Willem

kan daarbij een belangrijke rol gaan vervullen bij de uitwerking van onze missie en visie in de

aansturing van stafwerkers en clusterhoofden en ook bij de coördinatie van activiteiten tussen BGK

en Tripodia. Jaap kan daarnaast meer de aandacht richten op toerusting en coaching, onderwijs en

ouderen.

Vervolgproces tot concreet voorstel

We beseffen uiteraard dat het aantrekken van Willem Tukker als tweede voorganger een grote stap

vraagt en een zorgvuldig proces. Daarbij zijn we ons ook zeer bewust dat dit ook een aanvullend

financiële stap zal vragen. Vandaar dat we u als gemeente op dit moment willen informeren over de

gesprekken die we afgelopen periode hebben gevoerd, het verlangen dat we als oudstenraad hebben

om Willem als tweede voorganger aan te trekken én onze eerste denkrichting voor de

werkzaamheden.

In de komende periode zullen we dit geheel verder uitwerken naar een concreet voorstel. Dit

concrete voorstel, inclusief financiële onderbouwing, willen we vervolgens in een ALV van eind mei

2024 ter besluitvorming aan u voorleggen.

De raad van de Baptistengemeente Katwijk.

Bijlage:

Bij deze toelichting is een bijlage toegevoegd waarin Willem Tukker zichzelf kort voorstelt.



Willem Tukker stelt zich voor:

Graag stel ik mij voor. Ik ben Willem Tukker, 42 jaar oud en ik woon in Wassenaar. Ik ben opgegroeid

in een gezin met twee lieve broertjes en fantastische ouders! Eind 2008 ben ik getrouwd met Alinda

en samen hebben we drie kinderen, Lisanna, Rosalin en Christian. Ons leven samen wordt

gekenmerkt door zegen en zorgen. Naast hele mooie dingen hebben we ook hele verdrietige dingen

meegemaakt. Het overlijden van onze dochter Rosalin, eind 2022, is het absolute dieptepunt in ons

leven. Rosalin is negen jaar geworden. Haar leventje was (te) kort en heftig, ze was zwaar

gehandicapt, we hebben intens van haar genoten, we houden ontzettend veel van haar en hebben

haar toch nog plotseling verloren. Ze is nu veilig in Jezus’ armen, maar we missen haar ontzettend.

Mijn schoolloopbaan begon op de Mavo en daarna ben ik MBO gaan doen en vervolgens heb ik de

HBO afgerond. Na het afronden van mijn HBO opleiding ben ik gaan werken en heb ik bij

verschillende bedrijven gewerkt in financiële functies. Ik heb mijn werk in het begin ook

gecombineerd met de universitaire studie accountancy, deze heb ik net niet kunnen afronden

vanwege de situatie thuis. Momenteel ben ik Manager Finance & Control binnen het Leger des Heils.

Het feit dat ik voornamelijk ervaring heb in financiële functies wil niet zeggen dat ik een typische

financial ben. Ik houd van cijfertjes, maar ik vind het vooral mooi wat het verhaal achter de cijfers is,

welke (strategische) keuzes gemaakt kunnen worden en wat daar de impact van is. Hoe ik mensen

daar in mee kan nemen en verbinden, daar ligt mijn kracht. Vanaf mijn 35e heb ik leidinggevende

functies gehad. Ik werk graag in teamverband en ik vind het mooi om te zien hoe mensen zich

ontwikkelen en verder groeien. Het is heel mooi om daar een bijdrage in te hebben.

Alinda is “opgegroeid” in de Baptistengemeente Katwijk (BGK). Zelf kom ik uit de Hervormde

Wijkgemeente Berhei en daarna de PKN kerk in Wassenaar. Na ons huwelijk zijn we nog een jaar

onderdeel geweest van de BGK waarna we in Wassenaar naar de kerk gegaan zijn wat toen nog de

Evangeliegemeente Wassenaar was. Daarmee werd onze wens vervuld om in onze woonplaats naar

de kerk te gaan. Sinds 2014 ben ik onderdeel geworden van het leidersteam van de

Evangeliegemeente Wassenaar. Op een bijzondere wijze is er gedurende de jaren een

verlangen/roeping ontstaan in mijn hart om een voorgangersrol in te vullen in een gemeente. Op een

bijzondere wijze heeft God mij geroepen om vanaf januari 2020 voorganger te worden van de

Evangeliegemeente Wassenaar, wat nu de Buurtkerk Wassenaar, heet.

Drie maanden nadat ik gestart was als voorganger kregen we te maken met de Corona-pandemie. Als

kerk hebben we een uitdagende en soms zware tijd gehad. Een ander begin dan ik me had

voorgesteld als voorganger. Het was uitdagend om de gemeente door deze tijd heen te leiden. We

hebben deze periode tevens gebruikt om als leidersteam te bidden en God te zoeken welke rol de

Buurtkerk in Wassenaar mocht gaan innemen. We hebben met het leidersteam avonden knielend op

de grond van het kerkgebouw gezeten om God te zoeken en Zijn stem te verstaan. Dit was intens,

maar ontzettend mooi. Het heeft mijn visie op de kerk ook enorm gevormd. Ik kom hier later nog op

terug. Uiteindelijk heeft bovenstaande ertoe geleid dat ik samen met het leidersteam de kerk door

een periode van transitie mocht leiden. Kerk zijn midden in de samenleving, samenwerking zoeken

met allerlei (gemeentelijke) instanties en Jezus bij de mensen brengen. Onderdeel daarvan was ook

de naamswijziging van Evangeliegemeente Wassenaar naar Buurtkerk Wassenaar.

Toen in november 2022 onze lieve Rosalin overleed stond onze wereld op z’n kop. De combinatie van

werken voor de kerk en voor het Leger des Heils vroeg veel van mij. De rouw en het verdriet in ons

gezin heeft ons na veel wikken/wegen en bidden er toe doen besluiten om het voorgangerschap in

januari 2023 terug te geven aan het leidersteam en hebben we afscheid genomen van de Buurtkerk

Wassenaar. Als gezin hadden we enorme behoefte aan een tijd van rouw en herstel. En om echt los te



kunnen komen van alle verantwoordelijkheden binnen de Buurtkerk en om ook de Buurtkerk alle

ruimte te geven om verder te gaan, hebben we het rigoureuze besluit genomen om helemaal uit de

Buurtkerk Wassenaar weg te gaan. We ervaarden dat we in de woestijn zaten en we hadden behoefte

aan een plek waar we zonder verantwoordelijkheden konden “aanschuiven” en waar we beregend

konden worden door Gods goedheid. Die plek hebben we gevonden in de BGK, we hebben de BGK

ervaren als een oase in de woestijn en daar zijn we enorm dankbaar voor.

Door het overlijden van Rosalin is er veel veranderd. Ik heb de afgelopen tien jaar altijd gebalanceerd

tussen de zorg thuis en mijn werk. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik meerdere keren een keuze heb

moeten maken om te veranderen in werk, om een goede balans tussen het gezin en werk te hebben.

Afgelopen zomer heb ik besloten om vanaf maart 2024 drie maanden een sabbatical te nemen om

even los te komen van het werk en te (her)oriënteren op het werk dat ik mag gaan doen en wat God

daarin voor mij in petto heeft. Ik start mijn sabbatical door drie dagen het klooster in te gaan, in de

rust en stilte bij God. Eén van de andere punten waar ik mij momenteel op aan het oriënteren ben is

het verlangen om een theologische studie op te pakken, omdat ik geloof dat naast de praktijk ook een

theoretisch fundament goed is.

Visie op kerk zijn

Zoals eerder aangegeven is mijn visie op de kerk enorm veranderd. Ik houd enorm van de kerk, dit is

de plek en het instrument in de handen van God. Als kerk mogen we invloed hebben in levens van

mensen, in de samenleving en Gods Koninkrijk laten zien. Met de kerk bedoel ik niet het gebouw, de

kerk dat zijn wij. De kerk is ook de plek in de huiskamers waar mensen samenkomen om meer van

God te leren en op Hem te lijken. Waar jij bent is de kerk.

Ik geloof dat de kerk juist in deze tijd ontzettend belangrijk is in de samenleving. Waar voorheen de

kerk op zondag de deuren openzette en de mensen toestroomden, is dat in de afgelopen decennia

veranderd. Als je leest in Handelingen zie je ook dat de kerk betrokken was bij de samenleving, bij de

mensen. Alles werd gedeeld en in allerlei zaken werd voorzien. Er was een continue beweging tussen

de tempel en de huizen waar mensen in samenkwamen. Ik geloof dan ook dat we als kerk weer meer

en meer in de wijken actief mogen zijn, in de straten en buurten waar we wonen. Een kerk die

aansluiting zoekt bij de problematiek die er is en daar Gods Koninkrijk mag laten doorbreken op een

hele persoonlijke manier. Met een “aanpak” die per buurt/wijk/straat kan verschillen. Ik heb ook

ervaren dat met deze dienende houding en onder de leiding van de Heilige Geest er heel bijzondere

dingen gebeuren, waarbij mensenharten aangeraakt worden door Gods liefde. Het is een combinatie

van grote (kerk op zondag) en kleine ontmoetingen (zoals huiskringen/jeugdgroepen/ontmoeting met

buren), waarbij grote ontmoetingen inspireren en kleine ontmoetingen levensveranderend kunnen

zijn.

Ik geloof in dienend leiderschap, waarbij de lijnen en de missie/visie uitgezet worden. Waar de

verantwoordelijkheid in de gemeente ligt en de gemeenteleden alle ruimte krijgen om met

initiatieven te komen en om die op te pakken. Waarbij het leiderschap in de gemeente een toetsing

doet of het past binnen de missie/visie en van de gemeente en dan zegt Wat heb je hiervoor nodig?

Daarnaast geloof ik dat elke generatie een volgende generatie heeft. Daarmee wil ik zeggen dat alle

generaties nodig zijn in de kerk en dat daarmee elke generatie bemoedigd, gesterkt en geëerd mag

worden. We kunnen allemaal iets van elkaar leren en je bent nooit te oud of te jong om te bouwen

voor Gods Koninkrijk.


